
 
 

 

“Bushido”, de weg van de krijger 

 
 

Bushido, of de geschreven wet van de samoeraiklasse vormt de dag van vandaag nog steeds de 

grondslag van de levenshouding van de Japanner, deze leer betekende voornamelijk een 

voortdurende paraatheid om dit aardse bestaan te verlaten. 

 

Het Boeddhisme paste uitstekend in de levensbeschouwing van de samoerai, “zen” voortgekomen uit 

deze godsdienst werd voor de samoerai de perfectie voor levenskunst.  

 

Zen leert de beheersing van lichamelijke functies, het vermogen om de kleinste dingen in de geest en 

in de natuur te onderscheiden en er bewust van te genieten en de geestelijke emoties worden 

gekanaliseerd. 

 

Het geheim van de samoerai binnen het Bushido bestond uit discipline, zelfbeheersing en 

plichtsbesef, deze begrippen zijn nu nog steeds van toepassing in het moderne Japan 


